
Van de redactie. 

 

In dit Tussedurke leest u een afscheidswoord van 

oud voorzitter Gerard van der Linden en een stuk 

van aantredend voorzitter Willy van Erp. Verder 

stelt nieuw bestuurslid Eric Vos zich aan u voor. 

Ook over de jaarvergadering en het bijbehorende 

jaarverslag 2022-2023. 

Leo Kuijpers schreef een stuk over zijn belevenis 

van de Sacramentsprocessie zoals die in vroegere 

tijden door Berghem trok. 

 

Bestuur:  

Oud voorzitter: Gerard van der Linden   

Na bijna 14 jaar is het tijd om een stapje terug te 

doen bij H.K.V. Berchs-Heem. De laatste jaren 

waren zeer bewogen jaren, drie keer heeft de 

vereniging moeten verhuizen, van het Oude 

Raadhuis (gemeentehuis) naar het Oude klooster en 

daarna naar “de oude Kantine van voetbalvereniging 

Berchem-Sport” aan de Osseweg 49. Ik heb veel 

mogen leren van de leden en bestuursleden over 

oudheidkunde van Berghem en Berchs-Heem. Dit is 

dan ook meer dan de moeite  waard. Berchs-Heem 

heeft een eigen blad ’Het Vagevenster’ en niet te 

vergeten ’t Tussedurke’.  

Nu zijn wij zijn gesetteld aan de Osseweg. Het is 

meer dan de moeite waard om een keer binnen te 

lopen en te zien wat we allemaal hebben verzameld 

in de laatste ruim 30 jaar. Onlangs is er ook een 

oude keuken-aanrecht geplaatst en eerder was er al 

een mooi ingerichte oude huiskamer. Om nu het 

stapje terug  te doen valt voor mij best zwaar. Ik zal 

het mede besturen best gaan missen. Ik ga proberen 

om elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur 

de koffie te verzorgen en wil er bij zijn voor het 

bespreken van ‘serieuze’ onderwerpen en zo. Ze 

vroegen iemand met een ‘bietje verstand’ en zijn bij 

mij uitgekomen. Tot ziens in onze Heemkamer voor 

een leuke babbel. Het is meer dan de moeite waard.  

Het gaat Berchs-Heem goed. 

 

Nieuwe voorzitter: Willy van Erp 

 

Hierbij doe ik een woordje als 

nieuwe voorzitter van ons Berchs 

Heem. Laat ik mij even voorstellen 

aan wie me nog niet kent.           

 

 

 

Wie ben ik, ik ben unne echte Bergse en dan 

speciaal unne echte Tuureinder, dit is iets wat je 

zeker met trots mag uitdragen, want er zijn steeds 

minder “echte Tuureinders”. Ik woon al mijn hele 

leven op het zelfde adres, op Burg. van Erpstraat 70, 

alwaar we, en dan bedoel ik, ook mijn vrouw Maria 

en mijn 3 dochters, een melkveehouderij gehad 

hebben. Toen was de keus aan mezelf wat doe ik in 

de nabije toekomst. Zo kwam het besluit om in het 

jaar 2000 te stoppen met de koeien en dan iets 

anders te gaan doen. Maar ge bent als boer geboren. 

Ik heb nog een jaar of tien bij van Rijsselberg 

gewerkt. Na een aantal jaren heb ik er nog een baan 

bijgenomen,  monsternemer van grond en van gras- 

en maiskuilen, voor BLGG of wel Bedrijfs 

Laboratorium voor Grond en Gewas in Oosterbeek. 

Zo blijf je toch die ‘boereproat houe’ en je hebt toch 

nog iets te doen, er zal toch brood op de plank 

moeten komen. Verder heb ik in vele besturen 

gezeten van ZLTO, KPJ, Bedrijfshulp en vooral niet 

te vergeten van buurtvereniging het Tuureind, waar 

ik pas mee gestopt ben. Verder rijd ik nog motor, al 

33 jaar op een Moto Guzzi en heb ik vele kilometers 

gereden, zoals 2 keer naar de Noordkaap. Een 

afstand van 7500 kilometer en dat in 3 weken. Wat 

ik ook als een hoogtepunt beschouw, was de reis in 

2000, met 75 Guzzis naar Amerika, verscheept in 5 

containers. En dan ook nog de Bergse Motorrun, die 

we 3 keer georganiseerd hebben op sportpark de 

Koppelsteeg. Als ik daar aan denk of er over schrijf 

krijg ik er nog kippenvel van, al die kinderen met 

een beperking die daar een onvergetelijke dag 

meemaakten. Maar nu even terug naar Berchs- 

Heem. De vorige voorzitter, Gerard van der Linden, 

kwam bij mij langs en stelde me de vraag of ik 

voorzitter wilde worden van Berchs-Heem. Dat was 

even schrikken. Na rijp beraad ben ik er ingestapt en 

ik hoop dat ik, samen met het bestuur en vooral ook 

met de 180 leden, de goede en gezellige Heemkunde 

vereniging in Berghem verder door kan laten 

groeien. We willen graag iets betekenen voor de 

Berghemse gemeenschap. Want dat zei een oud 

carnavalsvierder, Lambert Uijen, eens: 

“Allien kunde niks”. 

 



Eric Vos: Even voorstellen…. 

Ik ben Eric Vos en de laatste 

ledenvergadering benoemd in 

het bestuur van onze 

vereniging waar ik alweer een 

paar jaartjes lid van ben. 

Samen met mijn vrouw 

Tonny zijn wij in het rijke bezit van 3 dochters en 4 

kleinkinderen.  

In 1963 ben ik geboren in het mooie Maasbommel 

waar ik de eerste levensjaren heb doorgebracht. Na 

een kleine tussenstop in Oijen, ben ik 

terechtgekomen in Berghem. Mijn vader was een 

echte Bergse (Jan van Driek Vos uit de Veldstraat, 

moeder Joke is een Maasbommelse maar ook heel 

bekend in het Bergse) en wilde samen na een kleine 

vlucht uit het Bergse maar weer al te graag terug 

naar Berghem. Ze hebben eind jaren ’60 een mooi 

huis gebouwd aan de Wilhelminasingel waar we een 

hele tijd gelukkig gewoond hebben. In 1989 ben ik 

samen met Tonny in de Astronautenwijk gaan 

wonen, waar we nu nog steeds naar volle 

tevredenheid wonen. De mensen zullen mij (als ze 

me nog niet kennen) van Berghem Sport kennen 

waar ik nog steeds actief sport. In het  verleden was 

ik als penningmeester in het bestuur actief. Door de 

keuze die ik gemaakt heb in mijn werkzame carrière 

(dichter bij huis een uitdaging gaan zoeken) krijg ik 

gelukkig meer tijd om mijzelf in te gaan zetten voor 

de Heemkundevereniging in Berghem. Graag wil ik 

voor mijzelf en de gemeenschap van Berghem dat de 

heemkundevereniging nog meer tot bloei gaat 

komen als nu al het geval is. Ik heb zelf veel te leren 

op dit terrein en wil dat graag samen met jullie gaan 

doen. 

Hopelijk dat ik jullie snel zal zien in ons clubhuis 

aan de Osseweg. Tot snel. 

Activiteiten 

Op dit moment is 

bij Berchs-Heem 

een tentoonstelling 

opgesteld van 

‘Berchse Saldaote 

in Indie’.  

 

- In september wordt er een lezing georganiseerd. U 

ontvangt tijdig een uitnodiging. 

- Ook willen we onderzoeken of er in het komende 

seizoen een stadswandeling georganiseerd kan 

worden. 

Daarnaast zijn we als bestuur bezig met een QR-

wandelroute door Berghem en blijven we aandacht 

schenken aan het Baarhuisje in de pastorietuin. 

 

Sacraments-processie Berghem 

 

In mijn jeugdjaren trok er in Berghem jaarlijks een 

Sacraments-processie op de 2e zondag na 

Pinksteren. Vanuit de kerk ging men via de 

Kerkstraat, Julianastraat, Pastoor van Teteringstraat, 

Sint Willibrordusstraat naar de kiosk waar een H. 

Mis werd opgedragen. Daarna via de Burgemeester 

van Erpstraat, Veldstraat, Sportstraat en Sint 

Willibrordusstraat weer terug naar de kerk.  

(De route werd ook wel eens aangepast.)  

De route werd wel versierd met  geel en witte 

vlaggetjes, de kleuren van onze parochie. 

 
 

Op de hoek Sint Willibrordusstraat-Pastoor van 

Teteringstraat en op de Veldstraat-Burgemeester 

van Erpstraat stond een versierde boog. 

In de processie droeg toenmalig pastoor A. van 

Weert onder een processiehemel, baldekijn, de 

geconsecreerde hostie in de monstrans.  

De baldekijn werd meestal gedragen door 4 

militairen. Daarvoor liepen misdienaars en 

bruidsmeisjes met 

bogen met bloemen en ze zwaaiden met palmtakken. 

Mensen langs de route bogen hun hoofd of knielden. 

Ook stonden er langs de route versierde tafels met 

daarop een H. Hartbeeld met een bloemetje.  

Verder hingen er linten in de kleuren van parochie 

Sint Willibrordus Berghem. 

De laatste Sacraments-processie 

die door de Bergse straten trok 

was bij mijn 

weten eind jaren vijftig.  

 

Leo Kuijpers. 

 



Filmavond 

Inmiddels hebben we in de wintermaanden enkele 

filmavonden gehad. Zo kwamen de film over 

‘Berghem in 1997’ en ‘Boeren in Vroegere Tijden’ 

aan de beurt. De filmavonden werden goed bezocht. 

Vooral de laatste filmavond ’De Passie voor Pasen’ 

was heel mooi om nog een keer te zien. Diverse 

personen die in 2017 in het openlucht theater 

Hoessenbosch van Berghem meespeelde kwamen op 

bezoek en beleefde weer een mooie avond.  

 

Jaarvergadering 2023. 

De jaarvergadering, die na enkele jaren, door 

Corona, niet heeft plaats gevonden, kon weer 

doorgaan. De opkomst was goed en de vergadering 

verliep naar wens. Tijdens de vergadering werd na 

13 jaar afscheid genomen van voorzitter Gerard van 

der Linden. Gerard volgde in 2010 Jan van der Burgt 

op en gaf nu de voorzittershamer door aan Willie 

van Erp. Willie was al bestuurslid van Berchs-Heem 

en gaat nu na goedkeuring van de vergadering aan 

de slag als voorzitter voor de komende jaren zoals 

hij zelf aangaf. 

Willie bedankte Gerard voor 

zijn inzet voor de heem-

kundevereniging. Het waren 

drukke jaren waarin 2 keer 

een verhuizing plaatsvond, 

van het oude gemeentehuis aan de Burgemeester van 

Erpstraat, naar het oude klooster aan de St. 

Willibrordusstraat en daarna naar ons huidige 

verblijf in de oude kantine van Berghem Sport aan 

de Osseweg 49 in Berghem, waar we inmiddels 

helemaal naar onze zin zijn ingericht en daar hopen 

we nog lang te mogen blijven. 

 

Jaaroverzicht 2022-2023 Heemkundevereniging 

Berchs-Heem. 

De afgelopen periode kenmerkte zich aanvankelijk 

door het Corona virus.  

Het clubhuis bleef gesloten en de werkgroepen 

ondernamen ook geen activiteiten. 

Toch is er in deze periode wel het één en ander 

gebeurd: Op de eerste plaats stopte vrij plotseling 

onze secretaris Leo van Oorsouw. Hij nam niet 

alleen het secretariaat voor zijn rekening maar ook 

het I.T. gebeuren en de website van Berchs-Heem. 

Wij betreuren zijn aftreden maar bedanken hem voor 

het vele werk wat hij voor de vereniging heeft 

gedaan. 

In deze periode is TV-Berghem helaas gestopt.  

De ruimte die zij met ons deelden kwam vrij.  

In het bestuur van onze vereniging rees toen de 

vraag: hoe gaan we hier mee verder. Het plan werd 

opgevat om aan TV-Berghem te vragen om opname 

en montagemateriaal aan ons te schenken waardoor  

 

het mogelijk blijft om gebeurtenissen voor de 

toekomst vast te  leggen.  

Een geluk hierbij is, dat enkele leden van TV-

Berghem bereid waren lid van onze verenging te 

worden.  

Nog fijner was het dat, toen bleek dat er mensen bij 

waren met veel I.T-, foto- en video-ervaring.   

Willy Geurts doet nu onze I.T en de site van Berchs-

Heem en Peter Habraken is veel met oude films en 

video’s bezig. Een aanwinst voor de vereniging.      

Het secretariaat is overgenomen door Jan 

Noordeloos. 

Doordat TV-Berghem zijn huisvesting verliet kwam 

deze ruimte vrij. Alle apparatuur van de 

werkgroepen die in de grote zaal stond is nu 

verhuisd naar één van de 2 kamers van TV-

Berghem. De kamer ernaast wordt nu gebruikt als 

bestuurskamer. Dit heeft als groot voordeel dat we 

de grote zaal alleen nog voor grote bijeenkomsten 

gebruiken en alleen daarvoor dan moeten 

verwarmen.  

De bovenvermelde verhuizing is door onze 

werkgroep gedaan. 

Bij de inrichting van de foto- en videokamer zijn 

gelijk de computers en de beeldschermen vernieuwd. 

De opslag van de data die eerst op de NAS gebeurde 

is verplaatst naar de Cloud. 

Ook de activiteiten kwamen weer langzaam op gang:  

- Er is iedere eerste donderdag van de maand een 

film uit het archief gedraaid. 

- We gaven acte de préséance op Berghem Bruist en 

op de Open Monumentendag. 

- Iedere eerste zondag van de maand is de 

Heemkamer geopend. 

- We organiseerden een stadswandeling door Megen. 

- Iedere dinsdag en vrijdag is het bovengenoemde 

groepje mensen bezig in de Heemkamer om allerlei 

zaken op te pakken.  

- Onderhoud gebouw  

- Er is een ouderwetse schouw gemaakt.  

- Ook rondom het gebouw wordt onderhoud 

gepleegd en de omgeving van het oorlogsmonument 

onderhouden. 

- De noodverlichting is vernieuwd, er zijn 

rookmelders in het gebouw geplaatst. 

- De fotogroep heeft ook zijn werkzaamheden 

hervat. Iedere woensdagmiddag zijn ze in de 

heemkamer. Heeft u belangstelling om hieraan mee 

te werken: U bent van harte welkom. 

Dit waren in hoofdzaak de zaken die speelden in de 

afgelopen periode.  

Voor de komende periode hebben we al enkele 

plannen opgevat:  

-Naast de gebruikelijke zaken gaan we ook komend 

seizoen, met uitzondering van de zomermaanden, 

iedere maand weer een film draaien.  

- Op 30 maart kwam Dorald Megens, samen met 

René v.d. Lee, vertellen over zijn werk als 

nieuwslezer bij Radio 1 en journalist bij het BD. 

 

Jan Noordeloos, secretaris Berchs-Heem. 



        

Jos Golsteijn in gesprek met: 

Dorald Megens en René van der Lee.  

Op donderdag 30 maart kwamen 

Dorald Megens, oud 

Berghemnaar en huidig  

nieuwslezer bij de NOS, en René 

van der Lee, ook oud 

Berghemnaar en momenteel verslaggever bij het 

Brabants Dagblad, uitgenodigd door Berchs-Heem 

om hun verhaal vertellen, hoe zij beiden zijn 

gekomen waar ze nu werken en wat zij zowel 

beleven tijdens hun werkzaamheden. De opkomst 

was goed te noemen en het was een heel interessante 

avond. Bedankt Jos voor het leiden van het gesprek 

en de heren Dorald en René voor hun mooie 

verhalen.  

Fotowerkgroep/Beeldbank Berchs-Heem 

Als u in het bezit bent van (oude) foto's of 

bidprentjes die u over wilt dragen aan 

Heemkundevereniging Berchs-Heem of wilt laten 

digitaliseren door Berchs-Heem: 

U kunt uw foto's of bidprentjes bij de fotowerkgroep 

op de woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur afgeven 

of laten scannen. Contactpersoon van de 

fotowerkgroep:  

Ineke Mulders:  0412-402901of 06-25217111 

Oproep leden: 

 

We willen ons clubblad ’t Tussedurke graag digitaal 

aan u doorgeven. Bovendien kunt u dan ook andere 

informatie digitaal doorgestuurd krijgen die 

interessant is voor u als lid van Berchs-Heem. Geef 

uw e-mailadres door via: berchsheem@gmail.com. 

Bezoek Berchs-Heem 

 

Osseweg 49, 

5351AB, 

Berghem. 

 

 

 

Elke eerste zondag van de maand: 

11.00 tot 13.00 uur. 

Dinsdag- en vrijdagmorgen: 

10.00 tot 12.00 uur.  

Foto- en bidprentjes werkgroep: woensdagmiddag 

van 13.30 tot 16.00 uur.  

De koffie of thee staat voor u klaar.  

 

 

Toegang tot Beeldbanken vereenvoudigd. 

 

 

Om toegang te krijgen tot de beeldbanken kan men 

nu gebruik maken van de knop op de menulijst 

genaamd “Beeldbanken” via www.berchs-heem.nl. 

Als je hierop drukt krijgt je de vijf beeldbanken te 

zien die we hebben. Kies een van de beeldbanken 

(Beeldbank Foto’s, Beeldbank Boeken, Beeldbank 

Bidprenten, Beeldbank Documenten of Beeldbank 

Objecten). In deze beeldbanken bevinden zich vele 

foto’s van allerlei zaken die bij het onderwerp horen. 

Om snel in de beeldbank te zoeken kan men gebruik 

maken van de zoek regel in het scherm. 

Vul (bij 1, Zoek op:) hier in wat je zoekt en druk 

daarna op de knop “Zoeken”. Je krijgt nu 

afbeelding(en) te zien, klik op de afbeelding en je 

krijgt meerdere gegevens hierover gepresenteerd. 

 
Veel kijk plezier en misschien kom je nog jezelf 

tegen.  

 

Mededeling: 

Boeken: 

Rondom Oss, 1945-1966 van Daan Scholte 

ondertitel: de regio, de foto’s, de tijd. 

Berchse Saldaote en Hanna, is ut iite verrig  

en nog andere boeken zijn te koop 

bij Berchs-Heem. 

 

Oude spullen. 

Denk bij het opruimen van oude spullen van uw 

zolder aan Berchs-Heem.  

Gooi geen voor ons belangrijke spullen weg, neem 

contact op met Lambert van Hintum,  

0412-402515; 0650848587. 

Redactie Tussedurke: 

Jan van der Burgt     06-40257971 

Gerard Hoeks           06-54952521  

Kopij, liefst onbewerkte tekst, digitaal inleveren bij 

de redactie of bij de secretaris van de vereniging: 

berchsheem@gmail.com. 
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